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De vrouwen

Mohammad had vijftien vrouwen. Zij deelden hun bed met hem. Ze heetten Ghadidje, Soede, Ajeshe, Salame, Hafsé, Zeenab, Djorieh, Habibé, Safije, Meemane, Fateme, Hend, Asma, Hable en Dosije. Mohammad ging om de beurt bij hen langs. Maar de vrouwen ruilden onderling van beurt of gaven hun beurt aan een van de andere vrouwen.
Ook waren er twee slavinnen die Mohammad af en toe bezocht: Rayhane en Magoes.
De vrouwen die hij als geschenk kreeg mocht hij voor zichzelf houden. Een van hen was Mariet, een mooi geschenk van de koning van Habashe.
 
Bovendien mocht hij ook slapen met vrouwen die hem hun lichaam aanboden
Maar Ajeshe, de jongste vrouw van Mohammad, gedroeg zich alsof ze boven alle andere vrouwen van Mohammad was verheven Ik ben bevoorrecht om vijf redenen, zei ze:

1. Mohammad was mijn eerste man en mijn laatste man
2. Mohammad duldde niemand naast zich als hem een soera geopenbaard werd, maar mij wilde hij op zulke beslissende momenten wel in zijn nabijheid.
3. Toen zijn vijanden Mohammad vanwege mij wilden breken, werd hem een soera geopenbaard waarin vijftien citaten over mij staan. Zo zullen mensen me tot in de eeuwigheid herinneren.
4. Als Mohammad ziek was, kwam hij altijd in mijn huis in mijn bed liggen.
5. Toen Mohammad stierf, stierf hij in mijn bed.

In de naam van Allah Hij is lief Hij geeft Hij vergeeft







1
Mensen, vrees de God die jullie allemaal uit één enkel lichaam heeft geschapen.
Vrees! Maak de bezittingen van de wezen niet op. En meng hun geld niet met je eigen geld. God ziet alles. Het is een grote zonde. Als je niet weet hoe je met weesmeisjes moet omgaan, kies dan voor één of twee, of drie of vier van hen en trouw met hen. Maar als je bang bent dat je hen niet rechtvaardig kunt behandelen, neem dan genoegen met een van hen.
Geef gewillig de vrouwen hun beloofde trouwgeld. Maar als ze dat niet willen hebben en ze het uit eigen vrije wil aan jou geven, mag je het gerust voor jezelf houden.
Wees voorzichtig met en wees rechtvaardig voor de weesmeisjes. Beproef of ze klaar zijn voor een huwelijk. Als dat niet zo is, geef hun dan hun bezit terug. Allah ziet alles. Let op dat je hun geld niet verteert.
En laat voor de zekerheid een aantal getuigen aanwezig zijn als je hun bezit teruggeeft.
Wie het geld van de wezen verteert, verteert vuur in zijn buik.

2
Met betrekking tot kinderen geeft Allah het volgende aan: een zoon erft als twee dochters. Als er echter alleen dochters zijn, en ze zijn met meer dan twee, dan is tweederde van de erfenis voor hen. Maar als er slechts één dochter is, dan is de helft van de inboedel voor haar.
Als de gestorvene kinderen heeft, erven de ouders elk eenzesde van wat hij nalaat.
Maar als hij geen kinderen heeft, dan krijgt zijn moeder eenderde, behalve als hij broers heeft, dan erft de moeder eenzesde.
Het is je plicht volgens Allah. Het zijn Gods regels.
Wie Zijn profeet gehoorzaamt, komt in de tuinen van geluk terecht, waar de rivieren onderdoor stromen en waar men voor altijd kan blijven. Maar wie niet wil luisteren, komt voor eeuwig in een vuur.

3
En wat jullie vrouwen aangaat, als een van hen een ernstige fout heeft begaan, moeten daar vier mannen van kunnen getuigen. Pas als die het bevestigen, mag je haar opsluiten in haar kamer tot ze doodgaat, of tot God een uitweg biedt.
Je kunt hen berispen om hun lelijke daad, maar als ze berouw hebben, laat hen dan met rust, want God is lief en Hij vergeeft.
 
4
Mannen, je mag vrouwen niet tegen hun zin erven. En je ma niet tegen hun zin als je vrouw thuishouden. Je mag geen geweld gebruiken om iets wat je aan hen hebt gegeven terug te krijgen, behalve als ze iets fout hebben gedaan. Behandel hen goed er ze je niet bevallen, moet je weten dat er veel dingen in het Ie zijn die ons niet bevallen, maar dat God er toch iets goeds in h gelegd. Allah is alwijs.

5
Mannen, als je in plaats van je eigen vrouw een andere vrouw hebben, vraag dan niet terug wat je aan haar gegeven hebt. Immers, hoe kun je het terugvragen als je met haar geslapen h en je haar het jawoord hebt gegeven!

6
Mannen, de volgende vrouwen zijn verboden voor jullie:
De vrouwen van je vader. Het is een walgelijke daad als je aan komt. Ook je moeder, je dochters, je zusters, je tantes, de doch van je broers, de dochters van je zusters, je zoogmoeder, de dochters van je zoogmoeders, de moeder van je vrouwen, d dochters van je vrouwen, de vrouwen van jullie zonen, alsmede twee zusters tegelijk en getrouwde vrouwen, behalve de slavin over wie jullie beschikken.

7
Mannen! Als iemand van jullie niet in staat is om het huwelijk met een vrije gelovige vrouw te bekostigen, is het beter om een gelovige slavin te trouwen. Jullie horen bij elkaar. En God is op de hoogte van je oprechte beslissing.
Kies dan voor een van hen die kuis is, die geen contact met ander in het geheim heeft gehad. En als je met haar trouwt, en zij vervolgens overspel pleegt, geldt voor haar de helft van de straf van een vrije vrouw.
Deze regel is voor wie bang is om te zondigen.
God wil alles voor jullie gemakkelijker maken, want de mens is zwak. God is alwetend.

8
De mannen zijn boven de vrouwen gesteld, want God heeft de een boven de ander verkozen, en omdat ze over hun vermogen beschikken.
De beste vrouwen zijn zij die gehoorzamen en die waken over wat bij hen verborgen ligt. God weet alles.
Maar als er vrouwen zijn over wier gehoorzaamheid jullie je zorgen maken, praat dan eerst met hen, waarschuw hen. Als het niet helpt, neem afstand van hen in bed. En als het nog niet helpt, sla ze.
Als zij jullie daarna gehoorzamen, dan mag je hun verder niets aandoen. God is groot!
Maar als jullie bang zijn dat er ruzie gaat oplaaien, vraag dan bemiddeling door iemand van haar familie en iemand van je eigen familie. God is alwetend.

9
God doet niemand onrecht aan en als je een goede daad begaat, geeft Hij je twee keer zo veel terug. God geeft.
Je kunt niets voor God verbergen.
God vraagt jullie nadrukkelijk om de spullen van anderen die bij je in bewaring liggen, aan hen terug te geven. En dat je rechtvaardig bent als je over mensen oordeelt. Luister naar God. Hij hoort alles. Hij ziet alles.

10
Zij die Onze woorden negeren, zullen Wij in het vuur laten branden. Telkens als hun huid totaal verbrand is, krijgen ze een nieuwe huid opdat ze de daadwerkelijke straf kunnen voelen. God kan alles. 
Maar voor hen die Ons volgen, zijn er de tuinen van geluk waaronder de rivieren stromen, waar ze voorgoed mogen blij met de gezellen en de gezellinnen die in de schaduw van de bomen voor hen klaarstaan.

11
Mohammad, vertel hun dat het genot van het leven beperkt is, het hiernamaals beter is.
Dat ze op geen enkel moment onrechtvaardig worden behandeld. Dat waar ze ook zijn, zelfs in de sterke hoge kastelen, de dood zal bereiken.
Vertel hun dat elke gunst die hen treft, van God komt, maar dat al het slechte dat hun overkomt, door henzelf komt.
Er is geen God behalve Allah. Hij is het die jullie bij elkaar brengt voor de dag des oordeels. Daaraan is geen twijfel mogelijk. W eerlijker dan Allah?
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12
Gelovigen! Wees op je hoede voor de schijnheiligen, voor die huichelaars. Ze hopen dat jullie ongelovig worden zoals zij gelovig zijn. Dus neem geen van hen als vriend. Tenzij ze zich volkomen aansluiten bij jullie en naar jullie komen.
Maar als zij zich afwenden en als zij niet van jullie afblijven, en als zij jullie geen vrede aanbieden, en als zij toch geweld willen gebruiken, pak hen dan waar jullie ze ook tegenkomen en dood hen. Tegen deze mensen heeft God jullie de vrije hand gelaten.

13
Gelovigen, als jullie voor God op reis. gaan, kijk dan goed t Iedereen die voor God zijn huis verlaat en met de gelovigen meegaat, zal veel kansen krijgen. En er is overal onderdak voor hen.
En iemand die zijn huis en haard voor de profeet van God verlaat en dan zijn dood tegenkomt, zal God extra belonen. God is gevend.
En als je op reis bent en je vreest dat zij je zullen slaan tijdens je gebed, verkort dan je gebed en ga ervandoor, want de ongelovigen zijn je vijanden.

14
Mohammad, als je tussen je volgelingen staat en je wilt met hen bidden, houd je zwaard dan bij je. Je volgelingen moeten ook hun zwaard dragen. En je moet het zo regelen dat als jullie je buigen tijdens het gebed, er een groep achter jullie staat om de omgeving in de gaten te houden.
De ongelovigen wachten geduldig op het moment dat jullie onachtzaam zijn op je wapen en ze jullie onverhoeds kunnen overvallen.
God heeft een zware, machtige straf bedacht voor de ongelovigen.

15
Gelovige! Als je klaar bent met je gebed, blijf dan toch denken aan God wanneer je weer staat, wanneer je weer zit, en wanneer je weer op je zij ligt.
Wat God zegt, is waar en niemand is rechtvaardiger dan Hij. Iedereen die een misdrijf begaat, wordt gestraft. En iedereen, man of vrouw, die een goede daad verricht, gaat naar het paradijs. Alles in de hemelen en alles op de aarde is van God, en Hij overheerst alles.

16
Mohammad, ze vragen jou om opheldering over de vrouwen. God spreekt klare taal. En de regels staan in het boek dat voor jullie gelezen wordt, daarin wordt geschreven over de weesmeisjes van wie jullie het bezit verteren en met wie jullie niet willen trouwen.
Wees oprecht met de wezen, want God weet wat je doet.
Als een vrouw merkt dat haar man afstand van haar neemt, dat hij  
haar negeert, dan is het beter voor beiden om tot een schikking te komen, want verzoening is de beste weg. Maar de mens is gen tot hebzucht.
Je kunt je vrouwen nooit gelijk behandelen, zelfs als je dat g zou willen, maar je mag een van je vrouwen niet plotseling negeren of verlaten als je zin in een andere vrouw krijgt. War die manier laat je haar in een onzekere situatie achter, hoewel zij nog je vrouw is. Het is beter om een vredige oplossing te zoeken. God ziet alles.
O, mensen! Als Hij wil, kan Hij jullie allemaal vernietigen, en zet Hij anderen neer. Hij kan alles.

17
Schijnheiligen willen God misleiden, maar God misleidt he Tijdens het gebed komen ze lui en ongeïnteresseerd overeind, zijn huichelachtig, ze denken niet aan God.
Gelovigen! Neem de ongelovigen niet als vriend.
De huichelaars worden op de laagste verdieping van de hel in het vuur geworpen, en niemand zal hen ooit helpen.
God houdt niet van lelijke woorden, behalve van iemand die onrechtmatig behandeld is.
God is alwetend. Hij hoort alles.

18
Zij die in de Tora geloven, eisen dat je voor hen een boek uit de hemel laat komen.
Ze hebben Mozes nog iets vreemders gevraagd. Ze vroegen om God aan hen te laten zien.
Toen werden ze allemaal getroffen door een verwoestende bliksemschicht.
Vervolgens namen ze het kalf als God aan, hoewel ze duidelijke tekenen gezien hadden. Maar Wij schonken hun vergiffenis en Wij gaven Mozes een duidelijk mandaat.
We verhieven de berg Toer hoog boven hen omdat ze dat wilden
En Wij zeiden: ‘Buig je voorover en ga eerbiedig de poort binnen.’
Wij zeiden: ‘En je mag geen overtredingen begaan op de sabbat!’ En Wij sloten met hen een hecht verdrag, maar ze verbraken dat verdrag en ze deden wat ze wilden.
Vanwege hun leugens en hun ongeloof, en vanwege het verbreken van het verdrag, en omdat ze zonder enig recht de profeten doodden, en vooral omdat ze gemene, onbeschofte woorden over Maria uitspraken, heeft God hun hart verzegeld.
Ze zeggen: ‘We hebben Isa, de zoon van Maria, gedood.’
Maar ze hebben hem niet gedood, en ze hebben hem niet gekruisigd. Dat werd hun voorgehouden, maar ze vergissen zich. Het is een hersenschim.
Ze hebben vast en zeker Isa niet gedood.
God heeft hem naar de hemel gehaald. God kan alles.

19
Jullie, die in de Bijbel geloven, ga niet te ver in je geloof. En zeg niets dan de waarheid over God.
Jezus is de zoon van Maria en de gezant van God. God liet Zijn woord in Maria vallen en het werd vlees.
Dus leg jullie neer bij God en Zijn gezanten en zeg niet: ‘De Almachtige is drie in een: de vader, de zoon en de heilige geest.’ Houd daarmee op! Het is beter voor jullie.
God is één. Het is verre van Hem om een kind te hebben.
Het hemelgewelf en de aarde zijn van Hem. En Zijn regels zijn duidelijk.
Hij is alwetend. 
