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113  
Het berouw  

 
 
Mohammad is niet meer die eenzame man. Hij is niet meer die man 
die uit Mekka naar Medina vluchtte, ook niet die man die slechts een 
groep slavinnen op blote voeten had die hem volgden. 
Mohammad is nu een veldheer, een bedenker van sluwe plannen om 
de vijand onderuit te halen.  
Hier gaat het over de wroeging. En Mohammad laat er geen enkele 
twijfel over bestaan: 'Geloof in Allah. Betuig spijt. Laat alles achter 
en ga mee!' 
Hij is boos, hij beslist wat er gebeurt, en hij is ervan overtuigd dat hij 
Mekka zal veroveren. Hij ziet zijn droom binnen handbereik. 
Daarom spreekt hij de taal van een overwinnaar. 
 
In de naam van Allah. Hij is lief. Hij geeft. Hij vergeeft. 
 
1  
Hier, de beëindiging van een verdrag dat door Allah en Zijn 
boodschapper met de dienaren van de afgoden gesloten is! 
Jullie mogen nog vier maanden in het land zijn, maar weet dat er 
geen uitweg voor jullie is, dat jullie niet kunnen vluchten van 
Allah. 
God ontmaskert de ongelovigen. 
Het is een bekendmaking van God en Zijn boodschapper! God en 
Zijn gezant hebben geen geduld meer met hen die de goden van 
steen blijven prijzen. 
Het is beter voor jullie om berouw te tonen. Je hebt nog tijd! 
Maar als de vier heilige maanden voorbij zijn, dood dan de 
vereerders van de afgoden, waar je hen ook tegenkomt! Loer 
overal op hen! Neem hen in gijzeling! 
Maar als ze berouw tonen, het gebed verrichten en een deel van 
hun vermogen afstaan, laat hen dan vrij. God is vergevend.  
2  
Waarom moeten God en Zijn gezant het verdrag met die on­ 
gelovigen respecteren? 
Waarom moet het zo zijn? Want als de ongelovigen de overhand 



krijgen, dan houden zij zich aan geen enkel contract, geen enkele 
familierelatie. 
Ze stemmen vriendelijk in met hun monden, terwijl ze in hun 
hart weigeren. De meesten van hen zijn niet betrouwbaar. 
Ze verkopen Gods woord voor een geringe prijs en ze houden de 
mensen af van Zijn weg. Hun manier van handelen is erg verkeerd. 
Ze willen geen enkele band met een gelovige. Het zijn overtreders. 
3  
Willen jullie dan niet strijden tegen hen die hun beloften niet 
nakomen, die hun beloften breken? 
Waarom moeten we niet vechten tegen hen die de boodschapper 
van Allah uit zijn huis verdreven hebben, zij die jullie mishandeld 
hebben? 
Zijn jullie bang voor hen?  
Wees alleen bang voor Allah! 
Vecht tegen hen tot God hen bestraft door jullie handen en hen 
ontmaskert. 
Strijd tegen hen! God zal jullie helpen om hen te verslaan. 
En zo zal Hij de pijn van de gelovigen verzachten. En zo zal Hij de 
woede en de onrust uit hun hart wegnemen. 
God is alwetend!  
4  
Zij die het geloof hebben aanvaard, hun huis hebben verlaten, 
mee zijn gegaan zonder hun bezittingen en in eigen persoon voor 
God vechten, hebben de hoogste rang bij God. 
God beloont hun met de tuinen van geluk waar ze voor altijd 
zullen blijven. 
Jij, die gelooft! Neem geen contact op met je vader en je broers als 
ze het ongeloof boven het geloof kiezen. 
Wie dat doet, is niet van Ons.  
5  
Mohammad, zeg tegen hen: 'Als je vader, je broers, je zonen, je 
vrouwen, je stam, je bezittingen die je vergaard hebt, je handel 
waarover je je zorgen maakt dat die failliet gaat, je huizen waar je  
je lekker in voelt, je liever zijn dan God en Zijn boodschapper, 
wacht dan af tot Allah met Zijn straf komt!' 
God leidt zulke mensen niet. 
6  
Allah heeft jullie in vele veldslagen geholpen. Ook in Honain, 
toen jullie met velen waren en jullie je verwonderden over jullie 



grote aantal en verzekerd waren van de overwinning. Toch hielp 
het jullie niet en het liep anders. De aarde, met al zijn ruimte, 
werd te benauwd voor jullie en te eng. Jullie keerden om en 
wilden op de vlucht slaan. 
Toen gaf Allah rust in het hart van Zijn boodschapper en Hij 
stuurde hulp, een leger van engelen die jullie niet zagen. Zo strafte 
Hij de vijand buitengewoon. 
Dat was de wraak op hen die niet geloven!  
7  
O, jij die gelooft! De ongelovigen zijn onrein! Laat ze de Heilige 
Moskee niet binnenkomen. En als jullie bang zijn voor armoede, 
omdat zij niet met jullie handelen, dan zal God jullie rijk maken 
met Zijn toegeeflijkheid als Hij wil.  
Gelovigen! Strijd tegen hen die een boek hebben, maar niet in 
Allah geloven, noch in de laatste dag. 
De joden zeggen: 'Ezra is Gods zoon.' 
De christenen zegen: 'Jezus is Gods zoon.' 
Het is fout wat ze beweren. Moge God hen doden. Hoe kunnen ze 
voor zo'n weg kiezen, zo afwijken? 
Er is niemand naast Hem. Allah is alleen. 
Allah is Eén.  
8  
Gelovigen! Weet! Vele priesters en monniken vreten de bezittimgen van de 
mensen op door bedrog en ze misleiden hen op hun weg naar God.  
Zij die goud en geldmunten vergaren en er niets van weg willen geven voor 
God, waarschuw hen voor een zware straf. 
Er komt een dag waarop hun goud en geld verhit zullen worden 
in het vuur van de hel om daarmee hun voorhoofd, hun zijden en 
hun rug te verbranden. 
Tegen hen wordt gezegd: 'Proef! Dit is precies wat je voor jezelf 
vergaard had.'  
9  
Weet! God heeft een jaar in twaalf maanden gesplitst toen Hij de 
aarde en de lucht maakte. Vier van die maanden zijn heilig, de 
verboden maanden. 
Weet! Onze godsdienst is de juiste. Bestrijd dus samen de on­ 
gelovigen zoals zij jullie bestrijden. 
God blijft bij jullie.  
10  
O, jij die gelooft! Wat is er gebeurd met je?! 



Waarom blijf je, als je wordt gevraagd om naar het front te gaan 
om voor Allah te vechten, als lood op de grond liggen? 
Is het zo dat je dit leven boven het leven na de dood verkiest? Het 
leven van nu is niets waard in vergelijking met het latere leven. 
Als jullie niet gaan vechten, zal Hij jullie pijnlijke straffen geven. 
Hij zal jullie verwijderen en zal in plaats van jullie een ander volk 
voortbrengen. 
Allah kan alles !  
11  
Als jullie Zijn profeet niet willen helpen, zal Allah hem helpen,  
net als de andere keren toen men hem wilde doden en hij met een  
metgezel, Aboebakar, naar de bergen vluchtte. 
Ze zochten hun toevlucht in de grot. Hij zei tegen zijn metgezel: 
'Wees niet bedroefd. Allah is met ons!' 
God liet zijn rust op hem neerdalen. Een spin verscheen en 
maakte de opening van de grot dicht, zodat de mannen die hen 
achtervolgden hen niet konden zien. 
Allah kan alles ! 
12  
Mohammad, zeg: 'Jullie krijgen niets buiten wat God voor jullie 
beschreven heeft. Hij is de Beschermer.' 
Zij zweren bij God dat ze van jullie zijn. Maar ze zijn niet van 
jullie. Ze zijn gewoon bang. Als ze een grot, een hol, een 
schuilplek, een ondergrondse weg vinden om in te kunnen gaan, 
dan zullen ze daar haastig in kruipen. 
Onder hen zijn sommigen die de profeet pijn doen. Ze zeggen: 
'Hij is een oor. Hij luistert naar iedereen. En hij gelooft wat hij hoort. 
'Zeg tegen hen: 'Hij is een oor, maar hij luistert naar Allah. En zijn luisteren is 
goed voor jullie.'  
Zij die de boodschapper beledigen, worden pijnlijk gestraft. De schijnheiligen 
zijn bang dat er een soera tegen hen wordtgeopenbaard waarin hun hart bloot 
wordt gelegd. Zeg tegen hen:'Lach maar, Allah zal openbaar maken waar jullie 
bang voor zijn.'Als je hun vraagt 'Waarom doen jullie zo?' zullen ze zeggen:'We 
lachten niemand uit. We praatten met elkaar en we maakten grapjes onder 
elkaar om onszelf te vermaken.' De schijnheilige mannen en vrouwen horen bij 
elkaar. Ze zijnontuchtig. Allah heeft ze vervloekt.  
13  
God heeft de gelovige mannen en vrouwen de tuinen van geluk beloofd 
waaronder de rivieren stromen en waar ze in schone huizen voor eeuwig gaan 



wonen. Mohammad strijdt tegen de ongelovigen en tegen de huichelaars en 
behandelt hen hard, want de hel wacht op hen.  
14  
Als een soera wordt geopenbaard: 'Geloof in Allah! En strijd samen met Zijn 
gezant!' zullen de rijken onder hen zeggen:'Laat 
ons maar thuisblijven met hen die thuiszitten.' 
Ze zijn blij dat ze thuisblijven, hun hart is als huichelaar verzegeld, 
maar ze merken het niet. 
Ze willen niet voor Allah strijden. Ze zeggen dat ze niet tegen de 
hitte kunnen. 
Zeg tegen hen: 'Later zullen jullie proeven hoe heet de hel is.' 
Nu mogen ze minder lachen en meer huilen om de vergelding die 
op hen wacht. 
Mohammad! Als zij je een andere keer vragen of ze nu met je mee 
mogen strijden, zeg dan: 'Jullie mogen niet mee. Vooral niet met 
mij. Jullie zullen met mij tegen geen vijand strijden, want jullie 
zijn het die eerst thuis wilden blijven, blijf dan maar thuis met hen 
die thuis horen te blijven.' 
Mohammad! Bid nooit voor het lijk van een van hen. Ga nooit 
naar hun graf. Want ze hebben God en Zijn gezant verloochend 
en zijn ongelovig doodgegaan.  
15  
Van de armen en zieken wordt niet verwacht dat ze een bijdrage 
geven. 
Ook is er niets tegen hen die tot jou kwamen om een paard te 
vragen om mee te kunnen gaan, en jij zei: 'Ik heb geen paard. En  
ik kan niets vinden om jullie op te laten rijden.' 
Zij gingen met tranen in de ogen terug. 
Ze hebben geen schuld, maar het probleem zijn de rijken die alles 
hebben, maar toch thuis willen blijven. 
Onder de Arabieren uit de woestijn en de Arabieren in Medina 
zijn vele schijnheiligen bij wie huichelen in hun aard zit. Mo­ 
hammad, je kent hen niet, Wij kennen hen. Wij zullen hen twee 
keer bestraffen. Daarna wacht hun nog een ontzaglijke straf. 
En er zijn anderen onder hen die hun fouten hebben toegegeven 
en berouw hebben. Wellicht zal God hen vergeven. Allah is 
vergevend. 
Neem een deel van hun eigendom als aalmoes en maak ze op die 
manier rein en bid voor hen. Je gebeden zullen hun rust geven. 
Allah hoort alles.  



16  
Het past niet bij Mohammad en de gelovigen vergeving te vragen 
voor de dienaren van de afgoden, zelfs als ze hun familieleden 
zijn. En vooral niet als ze degenen zijn die zeker in de hel terecht 
zullen komen. 
De profeet Ibrahim vroeg alleen vergeving voor zijn vader omdat 
hij het hem beloofd had, maar toen het hem duidelijk werd dat hij 
een vijand van God was, maakte hij zich los van zijn vader. En hij 
droeg geduldig zijn pijn.  
17  
Allah heeft van de gelovigen hun leven en hun bezittingen ge­ 
kocht in ruil voor een plek in het paradijs. Zo kunnen ze doden en 
gedood worden voor God. 
En wie komt zijn beloften beter na dan Allah? 
Wees dus blij met de zaken die je met Allah gedaan hebt. 
Het is de grote triomf.  
De aarde en de lucht behoren tot Gods koninkrijk. Hij doet leven 
en Hij doet sterven. 
En je hebt niemand behalve Hem.  
18  
Het past de bewoners van Medina en de Arabieren uit de woestijn 
niet dat ze het bevel van Mohammad om te strijden negeren. 
Het moet niet zo zijn dat ze achterblijven en hem alleen laten. 
Of dat zij hun eigen leven boven Mohammads leven verkiezen. 
Wie voor Allah strijdt, lijdt geen pijn, wordt niet moe, krijgt geen  
dorst en geen honger. 
Voor elke stap die de gelovigen tegen de ongelovigen onderne­ 
men, worden ze beloond. Doen de gelovigen een inval die de 
ongelovigen woedend maakt, pakken ze iets van hen, brengen ze 
hun schade toe; het wordt allemaal gezien, het wordt allemaal  
beloond. 
Dus, jij die gelooft! Vecht tegen de ongelovigen die dicht bij jullie 
zijn. Laat ze je hardheid proeven. 
En weet dat Allah met jou is!  
19  
Als er een soera geopenbaard wordt, dan kijken de ongelovigen 
elkaar aan: 'Ziet iemand ons?' 
En als niemand hen ziet, dan wenden ze hun gezichten af en 
verdwijnen ze. 
'Komt er iemand aan?' 



En als er niemand komt, beginnen ze hardop te lachen. 
Ze zijn ziek in hun hart, ze stapelen onreinheid op onreinheid. 
Ze sterven als ongelovigen. 
Zien zij dan niet dat ze een of twee keer per jaar door ziektes en 
hongersnood op de proef worden gesteld? Ze leren er niets van. 
Ze tonen geen berouw.  
20  
Tot jullie is een profeet uit jullie midden gekomen, iemand die 
pijn lijdt voor jullie, iemand die aan jullie denkt. 
Mohammad! Als ze je toch blijven negeren, zeg dan: 'Allah is 
genoeg voor mij. Hij is Eén. Ik reken op Hem. En Hij is de Maker 
van het heelal.'  
 
 
 


