Kernpunten van het sociale vraagstuk

[bookmark: _Hlk194872409]Dit boek van Rudolf Steiner, Kernpunten van het sociale vraagstuk, is wel het meest mysterieuze boek dat ik van zijn hand gezien heb. In het voorwoord wijst Steiner alle opgelegde theoretische oplossingen van de hand. De vraag wordt dan: hoe dan? Steiner geeft aan dat de driegeleding zal moeten ontstaan uit het gebeuren, de sociale orde, zelf:  Steiner schrijft: dat uit de eisen van het economische leven, het rechtsleven en het geestesleven de ‘ware gedaante’ van dit vraagstuk duidelijk wordt. Voorwaarde is dat de drie onafhankelijk van elkaar functioneren.

Voor mij is dan de vraag wat is de voorwaarde dat er een sociale orde ontstaat die recht doet aan het menszijn? Steiner zelf benadrukt iedere keer weer dat mensen zich vrij met de inhoud moeten kunnen uiteenzetten.

Met andere woorden de staat zal zich inhoudelijk uit ons leven moeten terugtrekken! De huidige werkelijkheid wijst een heel andere kant op, de staat wil zich met alles gaan bemoeien en neemt ons steeds meer privacy en verantwoordelijkheid af! Binnenkort bepaalt de staat wat goed voor ons burgers is, nergens op gebaseerd dan bedilzucht en commercieel belang.
De burgers als de nieuwe slaven van de overheid? 
Geen rechten, maar alleen nog plichten?

We zien al het voorwoord van Steiner lezend, dat het probleem complex is. Waar kunnen we aanknopingspunten vinden?
Het woord sociaal is m.i. al een vage term, wat wordt er onder sociaal verstaan?
We leven met velen samen  We willen allemaal leven. De een heeft meer dan de ander. We mogen niet stelen. We hebben geen middelen om een huis te kopen en een huis huren is ook al onmogelijk. Wat nu?

Heeft ieder mens niet het recht op leven?
Wat heb je nodig om te kunnen leven?

In het boek van Harrie Salman De Toekomst van Europa1 verwijst Salman naar dat wat Steiner Duitsland voorhoudt als taak in het ontwikkelingsproces van Europa. Duitsland zou de brug moeten slaan tussen Rusland en Amerika, tussen Oost en West. 

Mijn gedachten gingen terug naar 1945 tot nu toe en vroeg me af wat Duitsland op cultureel gebied geleverd heeft in die tijd en ik kwam maar op één ding en dat was de uitwerking van het idee van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen2 zoals weergegeven in de film Grundeinkommen – ein Kulturimpuls ein Film-Essay door Daniel Häni (Zwitsers ondernemer) en Enno Schmidt (Duits kunstenaar).

Salman verwijst ook naar de begrippen uit de Frans Revolutie 1789:
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. 

Nu zeggen begrippen zonder een onderliggend verband niet veel, maar het oerbeeld van Frans Coppelmans3, zoals samengevat in Een andere Wiskunde, hielp me verder in die zin dat in het oerbeeld het een uit het ander ontstaat, waardoor de begrippen in een onderling verband staan.
Een simpel voorbeeld is het ontstaan van de eerste dimensie in het oerbeeld en vandaaruit kan de tweede dimensie en daarna de derde dimensie ontstaan. Alles wat ontwikkeld is wordt meegenomen naar de volgende fase.

Als we de begrippen uit de Franse revolutie verbinden met de uitwerking van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen dan kom ik tot het volgende:
De invoering van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen als recht voor burgers maakt alle burgers Gelijk in rechten en dat levert de Vrijheid van handelen op. Vanuit de Vrijheid van handelen kan in de samenwerking met anderen de Broederschap ontstaan.

We zien dus dat de Gelijkheid vooraf gaat aan Vrijheid en dat Vrijheid vooraf gaat aan het ontstaan van de Broederschap.

De juiste volgorde van de begrippen uit de Franse revolutie is dus: 
Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap. 

In de meeste verwijzingen wordt Vrijheid altijd als eerste begrip gebruikt, wanneer men het over de Franse Revolutie heeft. Vrijheid zonder meer is een zinloos begrip, mijn vrijheid is jouw vrijheid niet. De gelijkheid in rechten maakt vrijheid pas zinvol.

Gelijkheid in rechten is dus de echte basis voor een sociaal leven. Evenals de spelregels aan het spel vooraf gaan. De existentiële druk van het moeten valt weg.

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen geeft de burgers het recht op leven, je mag leven en je mag werken en je mag meedoen op jouw manier. Heden ten dage is het zo dat je moet werken om te kunnen leven en als je dat niet kunt dan hebben we regelingen om in afhankelijkheid te kunnen leven en vaak is het overleven. Verder is het zo dat je in feite altijd voor anderen werkt, je levert daarmee een bijdrage aan het geheel, de samenleving, en de samenleving geeft de burgers daar goede voorzieningen voor terug.

De film van Häni en Schmidt laat zien dat dit mogelijk is en reëel is en noodzakelijk is. Het is een kwestie van beschaving het Onvoorwaardelijke Basisinkomen in te voeren. De armoede verdwijnt daarmee en er komt een berg creativiteit vrij om aan de slag te gaan. We kunnen onze eigen samenleving gaan opbouwen. Cultuur wordt weer een vrije ruimte, je hoeft geen kaartjes te kopen om mee te doen. Geen QR-code om binnen te komen.

Tegelijkertijd zullen de elementen die Steiner aangeeft als sociale driegeleding: het rechtsleven en het geestesleven en het economische leven, als vanzelf ontstaan in de nieuwe samenleving, omdat daar dan ook behoefte aan is, niet omdat ze verzonnen of opgelegd zijn.

Jan Sterenborg
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