
Bronbeek Arnhem 
 
In 2015 en 2016 werd er onder auspiciën van het ministerie van defensie in het 
museum Bronbeek in Arnhem een tentoonstelling georganiseerd onder de titel: 
Van Indië tot Indonesië 1945-1950. De hoofdtitel was Oorlog, een volkomen 
misplaatste titel want er was geen oorlog, er was een onafhankelijkheidsstrijd 
gaande in Indië en dat is iets heel anders dan een oorlog. 
 
Die onafhankelijkheidsstrijd leidde in 1949 door overleg tot de overdracht van 
het gezag aan de nieuwe staat Indonesië. 
 
Grote politieke en menselijke fouten zijn daarbij begaan, ik denk in de eerste 
plaats aan het Nederlandse verzuim de Molukken een onafhankelijke status 
binnen het nieuwe Indonesië te garanderen. Wat een ellende is daar uit 
voortgekomen! We herinneren ons de treinkaping waar doden gevallen zijn, 
volkomen onnodig als er direct met de kapers onderhandeld was! Maar van Agt 
wist het beter en zette geweld in tegen onze eigen mensen. 
 
De Molukkers waren zeer verbonden met Nederland en leverde via de KNIL 
militairen voor de handhaving van orde en het beschermen van de burgers. De 
republikeinen beschouwen de Molukkers als hun vijanden in hun strijd voor 
onafhankelijkheid en daarom moesten de Molukkers mee naar Nederland 
omdat ze het anders niet overleefd hadden. Nederland beschermde de eigen 
mensen niet meer, ook niet in de onderhandelingen. 
 
Later, begin 60tiger jaren van de vorige eeuw, kwam er een oorlog tussen 
Indonesië en Papoea Nieuw Guinea, Nederland dus, onze troepen werden er 
heen gestuurd maar onder druk van Amerika moest Nederland Papoea Nieuw 
Guinea opgeven. Daar zijn ook weer doden gevallen. Wij, op Ravensbos, 
werden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen middels een 
aalmoezenier OMI, die ons brieven schreef over de situatie. Die brieven 
werden tijdens het middageten in de refter voorgelezen. 
 
De onafhankelijkheid werd door Soekarno al in 1945 eenzijdig uitgeroepen 
maar had geen draagvlak niet intern en niet extern. De feitelijke 
onafhankelijkheid werd in 1949 tot stand gebracht en weer later erkende 
Nederland de datum die Soekarno had vastgesteld, weer een misser van de 
bovenste plank, maar het geld speelt hier een cruciale rol. Want als je met 
terugwerkende kracht een datum aanpast waren wij vanaf dat moment wel in 
oorlog met het nieuwe Indonesië. Hoe zot kan iets zijn? 
 


